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Activiteitenprogramma PG Tubbergen 
seizoen 2024 - 2025 



Inhoud 

 

• Inspiratie en Ontmoeting 

• Voor jong … en ouder 

 

Voorwoord 

Als een veelzijdige gemeente, zo karakteriseert de Protestantse Gemeente 
Tubbergen zich graag. In grote lijnen wonen de leden en belangstellende in alle 
dorpen van de gemeente Tubbergen en in Bruinehaar. 

 

Wekelijks zijn er kerkdiensten in Tubbergen en een keer in de maand wordt er 
daarnaast ook gekerkt in het kleine kerkje van Bruinehaar. 

 

Naast de zondagse preek met daarna meestal koffie staat onze kerk ook bol van 
activiteiten. Als werkgroep Inspiratie & Ontmoeting presenteren we graag onze 
activiteiten die we dit seizoen willen houden in en buiten onze kerk. Fijn, dat 
onze nieuwe predikant Lisette van Buuren haar bijdrage ook al wilde leveren. Wij 
hopen dat u als lid of belangstellende van onze gemeente ook mee doet! 

 

Zondag 8 september zijn we het seizoen gezamenlijk gestart in de kerk van 
Ootmarsum. ‘Als Nieuw’ was het thema van deze zondag. Het is ook voor de 
Protestantse Gemeente Tubbergen een uitdaging om ‘Als Nieuw’ te blijven. Dit 
kunnen we alleen maar samen doen. Heb jij ook nieuwe ideeën, kom er mee en 
deel ze met ons. Er is nog zoveel moois in en om de kerk te ontwikkelen. 

 

Doe mee, we rekenen op jullie! 

 

Namens de kerkenraad en de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting



INSPIRATIE & ONTMOETING 

Bijbelkring 

Veel verhalen, gedichten, brieven en andere teksten uit de Bijbel zijn ons (goed) 
bekend. Maar er zijn ook gedeelten die zelden of nooit op een leesrooster of in 
een kinderbijbel staan. 

Misschien leuk om daar toch eens een aantal 
van te lezen met elkaar? 

Bijvoorbeeld uit Tessalonicenzen, Koningen, 
Kronieken of Klaagliederen. 

 

Schuif gerust aan! Er is plek genoeg! 
Opgave is niet verplicht, maar een berichtje of telefoontje wordt op prijs gesteld. 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 20.00 - 21.45 uur 
Wanneer: 26 november, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 

8 april 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

 

Geloofs(leer)gesprek 

In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat: ‘Door catechese wordt kerkelijk 
onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die 
dit onderricht verlangen.’ 
Het doel daarvan is: ‘Het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden…’ en 
dan volgt er in de kerkorde nog meer, maar dit is eerst wel genoeg. Geloven is 
een persoonlijk leerproces waarover je met anderen in gesprek kunt gaan. Het 
kan uitlopen op het doen van openbare belijdenis, maar dat hoeft niet. 
 

Waar: De Delle 
Doelgroep: jongeren vanaf 18 jaar 
Wanneer: in onderling overleg af te spreken 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

 

  



De rijkdom van twee vrouwengroepen 
 
In de Protestantse Gemeente Tubbergen hebben we twee vrouwengroepen. 
Veel hebben ze gemeen, maar beiden ook wel heel anders. Onderling is er een 
grote verbondenheid bij de dames van 60+. Samen vieren ze het Kerst- en 
Paasfeest. De dames van Manderveen komen dan ook naar Tubbergen. 
Maar verder hebben ze beiden ook weer hun eigen 
karakter. 
 
In Manderveen bij ‘Weest Getrouw’ begint de middag 
getrouw met het lezen van een stukje uit de Bijbel en 
het samen zingen van een lied. De middag wordt altijd 
afgesloten met het Onze Vader. Daar tussen is het 
altijd erg gezellig met koffiedrinken; sjoelen; kletsen 
of een quiz doen. Eén keer per jaar gaan ze uit eten. 
In Tubbergen wordt bij de koffie vaak een spreker 
uitgenodigd. Zo is er afgelopen jaar iemand geweest 
die naar Santiago de Compostella gelopen is of kwam 
iemand vertellen over hoe het met de grutto in onze 
omgeving gaat. Twee keer in het jaar is er ook een 
uitje naar een museum in de buurt. 
Al met al, één en al gezelligheid in Manderveen en 
Tubbergen! 
 
 
 
Vrouwengroep Manderveen 

Waar: bij iemand thuis 
Wanneer: 3e dinsdag van de maand 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Informatie en opgave: Janna Toenhake 

 
Vrouwengroep Tubbergen 

Waar: Consistorie 
Wanneer: 1e donderdag van de maand 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Informatie en opgave: Gerrie Hendriksen 

 
  



VOOR JONG … EN OUDER 

Kinderen en jongeren nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente. We 
hebben voor hen dan ook een eigen programma met activiteiten om vertrouwd 
te raken met de Bijbelverhalen en het kerkelijk leven. En natuurlijk kan dat alleen 
in een goede, veilige en gezellige sfeer. 

 

Kerk op z’n Kop en De Verdieping 

Een keer per maand is er een ‘Dan-komen-we-allemaal’- zondag. In de regel is dit 
de eerste zondag van de maand, maar vanwege de vakantie kan dit soms wat 
afwijken. Op deze zondag is er oppas voor de allerkleinsten en hebben we voor 
de kinderen van de basisschool ‘Kerk op z’n Kop’. Een uur lang gaan we op een 
leuke en leerzame manier met een thema aan de slag. Iedereen is welkom! 

Op deze zondag is er ook ‘De Verdieping’ voor jongeren van 12 - 18 jaar. Op de 
eerste verdieping van De Delle is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en gaan we 
de diepte in met een gesprek over een onderwerp. 

 

 

 

  



Op Stap 

 

Iedere zondag is er iemand aanwezig om de kinderen van 0-12 jaar op te vangen. 
Voor allerkleinsten is dit gedurende de gehele dienst, voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd is er ‘Op stap’. We gaan er tijdens de dienst even tussenuit om 
met een Bijbelverhaal aan de slag te gaan. Zo zijn we gedurende het jaar 
onderweg langs verschillende verhalen uit de Bijbel. 

 

On Track… 

We hebben onze jongeren gevraagd hoe zij het programma het liefste ingevuld 
zouden hebben. Daarbij kwam heel duidelijk naar voren dat vooral een activiteit 
waarbij met elkaar iets ondernomen wordt, de voorkeur heeft. Met ‘On track’ 
plannen we een paar keer per jaar een leuke activiteit voor een bepaalde 
leeftijdsgroep. Een keertje naar de ijsbaan, een escaperoom of ….? Er kan van 
alles! 

Via de Gemeentebrief, de App 'Kerk Tubbergen', de mail en WhatsApp wordt 
over activiteiten gecommuniceerd. 

 

.   



Vrijwilligersavond 

 

Wat zouden we zijn zonder al die vrijwilligers die ieder op zijn of haar eigen wijze 
mee helpen de kerk in stand te houden! Op vrijdag 1 november hebben we onze 
jaarlijkse vrijwilligersavond. Een gezellige avond voor iedereen die, op wat voor 
manier dan ook, betrokken is bij het werk van Onze gemeente. 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 1 november 2024 
Informatie en opgave: Diaconie 

 

  



Expositie ‘Left behind’ 
 

Vaak weten we niet welke persoonlijke drama’s schuil gaan achter de personen 
die een veilig heenkomen zoeken in ons land. 

Vanaf zondag 3 november 2024 staat in onze kerk een expositie van fotograaf 
Michel Khoury. Te midden van onrust en ontheemding delen gevluchte mensen 
over de hele wereld een diep gevoel van verlies en scheiding van hun geliefden. 

Wij zijn als Protestantse Gemeente Tubbergen blij dat we deze expositie in huis 
hebben kunnen halen van deze gevluchte fotograaf uit Syrië. 

 

Waar: Kerkzaal Tubbergen 
Tijd: 11.00-16.00 uur 
Wanneer: 3 t/m 17 november 2024 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 

 



 
 



Aan tafel in De Delle 

 
Op zoek naar een leuke afsluiting van de week of een 
gezellig begin van het weekend? Kom dan eens eten 
in de Delle. 
Er wordt telkens gekookt door vrijwilligers. We starten 
om 17.30 uur met een drankje en om 18.00 uur staat het eten klaar. 
Wil je een keer mee-eten, geef je dan op bij onderstaande contactpersonen. 
Om de kosten te dekken vragen we een vergoeding van €2,50, per persoon. 
De drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 18.00 - ca. 20.00/20.30 uur 
Wanneer: 8 november, 7 februari, 7 maart, 4 april en 13 juni 
Kosten: €2,50 
Informatie en opgave: Charlotte Prins, Christien Plegt en Bertine Wessels 

 

 

  



Wandelen in stad en op platteland 

 

Al vele jaren wandelen we gezamenlijk in Twente. Hierbij mochten rekenen op 
een grote belangstelling omdat het landschappelijk en inhoudelijk altijd erg 
interessant was. Ook dit jaar staan er weer twee prachtige wandelingen op het 
programma. 

De wandelingen zijn ongeveer zes kilometer. Er is altijd gelegenheid om daarna 
nog even gezellig met elkaar koffie te drinken. Voor de middag kun je weer thuis 
zijn. Heb je bekenden, neem ze ook mee! 

De eerste zal ons naar het stedeke Ootmarsum brengen. Daar zal Willy Harmsen 
ons mee nemen naar de invloed van de 
protestanten in dit overwegend katholieke 
stadje. 

 

Praktische informatie: Vanaf De Delle rijden we 
met eigen auto’s naar de parkeerplaats bij het 
zwembad De kuiperberg, Stobbenkamp 80 in 
Ootmarsum. 

 

Waar: Vertrek vanaf De Delle 
Wanneer: 16 november 2024 
Tijd: 9.30 uur 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 
De tweede wandeling brengt ons naar de Molen van Bels en de Galgenberg, die 
nog net in Nederland ligt. Hier gaan we genieten van de prachtige glooiingen van 
ons mooie Twente en de verhalen van de commiezen en hoe het hier aan de 
grens ooit wel eens aan toe ging. 
 
Praktische informatie: Vanaf De Delle rijden we met eigen auto’s naar de 
parkeerplaats bij de Molen van Bels, Bergweg 9, in Mander. 
 

Waar: Vertrek vanaf De Delle 
Wanneer: 28 juni 2025 
Tijd: 9.30 uur 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

  



Thema-avond Rondom de uitvaart 

 

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Wat moet je allemaal regelen voor 
een begrafenis/crematie? 

Onze predikant zal de kerkelijke gebruiken toelichten. Puur Uitvaart gaat ons 
meer vertellen over de praktische zaken. Hilde Luft neemt ons mee in het thema 
bloemen rondom de uitvaart, ook zal ze ingaan op duurzaamheid, bloemen op 
natuurbegraafplaatsen. 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 19 november 2024 
Informatie en opgave: Hilde Luft 

 

 

 

      

 



Gedenken op de begraafplaatsen, ‘Herdenken in het licht’ 

 

Sinds 2021 komen we op Eeuwigheidszondag ook bij elkaar op de 
begraafplaatsen, in Bruinehaar aan de Striepeweg en in Tubbergen aan de 
Hardenbergerweg, om een moment stil te staan bij de mensen die niet meer 
onder ons zijn. De begraafplaatsen worden mooi verlicht met kaarsen. 

We gaan samen gedenken, herinneringen delen, want na het verlies van een 
naaste lijkt de wereld stil te staan. Een periode van verdriet en rouw volgt. 
Iedereen ervaart dat op zijn eigen manier, maar het gemis is er en zal er altijd 
zijn. We staan samen stil bij hen die ons ontvallen zijn. 

Er is een korte meditatie, waarna iedereen een kaarsje krijgt om die bij een graf 
te plaatsen. Ook zal er een aparte plek worden ingericht om hen te gedenken die 
elders begraven of gecremeerd zijn. Na afloop is er koffie/thee en is er 
gelegenheid om na te praten. 

U bent allen van harte welkom, neem gerust familie, vrienden of anderen die 
geïnteresseerd zijn mee. Om 17.00 uur ontvangen wij u graag bij de ingang van 
de begraafplaatsen. 

 

Waar: Begraafplaatsen Tubbergen en Bruinehaar 
Tijd: 17.00 uur 
Wanneer: 24 november 2024 
Informatie: JanPieter de Boer, Henk Wessels 

 

  



Liturgisch bloemschikken 

 

Bloemen staan heel mooi in de kerk, maar een symbolische schikking kan iemand 
diep raken. 

Tijdens de advent periode staat er elke zondag een liturgische schikking in de 
kerk. Deze schikking begint op 1e advent en de laatste op 1e kerstdag. 

We willen dit jaar niet alleen een symbolische schikking in de kerk maar ook bij u 
thuis. We gaan samen aan de slag en maken er iets moois van. 

 

Waar: Bruinehaar 
Tijd: 10.00 uur 
Wanneer: 
Kosten: 

30 november 2024 
Ca. €35 / €39,50 

Informatie: Hilde Luft 

 

 

 

  



Expositie van kerstgroepen 

 

In deze periode van het naderende kerstfeest, de geboorte van onze Here Jezus, 
willen we een expositie houden met diverse kerstgroepen.  

De kerk zal sfeervol worden aangekleed met (hopen we), heel veel kerstgroepen. 
Iedereen is welkom om te komen kijken. 

Mocht u een kerstgroep hebben en deze wel aan ons uit wilt lenen voor deze 
expositie neem dan contact met ons op. Het zou heel fijn zijn als er heel veel 
kerstgroepen komen te staan. U hoeft niet alleen te denken aan grote 
kerstgroepen, maar ook kleine groepen, of misschien wel een mooie kaart of 
tekening met een kerstgroep, alles is welkom. 

Wij willen er een mooie expositie van maken in de kerkzaal. Helpt u mee? 

 

Waar: 
Tijd: 

Kerkzaal Tubbergen 
11.00-16.00 uur 

Wanneer: 7 t/m 15 december 2024 
Informatie: Helma Holsbrink, JanPieter de Boer en Renske van den Berg 

  



Vrouwengroepen 

 
Kerstbroodmaaltijd 55+ - 20 december 

We kijken er naar uit weer een kerstbijeenkomst met maaltijd te organiseren 
voor gemeenteleden vanaf 55 jaar! We ontvangen u graag op vrijdag 20 
december om 18.00 uur in De Delle. Er zijn geen kosten aan verbonden, een 
vrijwillige bijdrage wordt prijs gesteld. 

U kunt zich tot (uiterlijk!) dinsdag 17 december opgeven. 

 

Waar: De Delle 
Tijd: 18.00 uur 
Wanneer: 20 december 2024 
Informatie en opgave: Janna Toenhake of Gerrie Hendriksen 

 
 

BINGOavond - 6 februari 

Ook dit jaar organiseert de vrouwenvereniging weer een gezellige bingoavond 
met een hapje en een drankje. Iedereen die, voor of achter de schermen, 
geholpen heeft om onze jaarlijkse activiteiten tot een  succes te maken is 
hartelijk welkom. 

Waar: De Delle 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: 6 februari 2025 
Informatie en opgave: Janna Toenhake of Gerrie Hendriksen 

 
 

Paasbijeenkomst 55+ - 10 april 

 

Waar: De Delle 
Tijd: 14.00 uur 
Wanneer: 10 april 2025 
Informatie en opgave: Janna Toenhake of Gerrie Hendriksen 

 
  



“Snertdienst???, Snertpreek??? Snertontmoeting…” 

 
Op 5 januari staat de koffie om 10.00 uur klaar in De Delle, aansluitend begint de 
dienst om 10.30 uur. 
Na de dienst mogen de Nieuwjaarswensen klinken! Waarna we met elkaar 
kunnen genieten van snert! 
 

Waar: De Delle, grote zaal en in de kerk 
Tijd: 10.00 uur 
Wanneer: 5 januari 2024 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 
 

 
  



De Delle Pubquiz voor de Kleine Ring 

 

Van oorsprong was de ‘pubquiz’ zoals de naam al zegt een quiz die in team-
verband in een bar of café gespeeld wordt. Maar een gezellige spelavond kun je 
natuurlijk op heel veel plaatsen houden. Ook als gemeente en de andere 
gemeenten uit de Kleine Ring kijken we uit naar een gezellige avond waarin 
verschillende teams de strijd met elkaar aan gaan. 

Blijft de wisselbeker in Oldenzaal of gaat een andere gemeente er met de winst 
vandoor? 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: 31 januari 2025 
Informatie en opgave: Jutta Spijkers 

 

 

   



Bezoek synagoge Enschede 

 

Deze middag brengen we een bezoek aan de synagoge in Enschede, de mooiste 
synagoge van Europa. Ondanks de kleine joodse gemeenschap wordt er van alles 
aan gedaan om deze synagoge in ere te houden. Het is een imposant gebouw 
met zijn mooie koepels, glas in lood ramen en mozaïeken. Een gebouw met een 
rijke historie die diep verweven is met de geschiedenis van Enschede. 

Om 14.30 uur is er voor ons koffie in de synagoge, de rondleiding start voor ons 
als groep om 15.00 uur. 

Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en in de app ‘Kerk Tubbergen’. 

 

Waar: Synagoge Enschede 
Tijd: 13.15 De Delle (14.30 uur Enschede) 
Wanneer: 
Kosten: 

12 februari 2025 
€10,00 per persoon 

Informatie: Hilde Luft 

 

   



Inspiratie-avond 

 

De avonden die we de afgelopen jaren georganiseerd hebben rond een bepaald 
thema konden op veel belangstelling rekenen. Vorig jaar hebben we aandacht 
besteed aan de voedselbank. 

Om 19.30 uur beginnen we met een avondgebed, ds. Lisette van Buuren gaat 
voor. Daarna staat de koffie klaar en zet ds. Joke Berkhout de avond voort over 
de Hernhutters. 

De Hernhutters of Tsjechische Broedergemeente is een gemeenschap die zijn 
oorsprong heeft in de 15e eeuw in Bohemen. Om hun geloof moesten zij 
meerdere keren een veilig heen komen zoeken. Een van de plekken waar ze na 
de 2e wereldoorlog terecht zijn gekomen is vlak over de grens achter Hoogstede. 
Hier hebben ze hun eigen dorp gebouwd, Neugnadenfeld. Ook in Zeist en 
Suriname hebben ze hun sporen nagelaten. 

Joke Berkhout neemt jullie graag mee in de geschiedenis van deze Broederschap. 

En wie weet, kunnen we te zijner tijd een bezoek brengen aan Neugnadenfeld, 
vlak over de grens. 

 

Waar: De Delle, consistorie 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: 12 maart 2025 
Informatie: Bertine Wessels 

  



Persoonlijke Paaskaars versieren/maken 

 

In ons eigen leven en dat van mensen met wie we verbonden zijn, is veel waar 
we zorg om hebben en veel waar we dankbaar voor zijn. Een kaars opsteken om 
even aandacht te hebben voor wat er gebeurt om deze gebeurtenissen in het 
licht te zetten en een (woordeloos) gebed om kracht, wijsheid en dank tot God te 
richten is voor velen een vertrouwd gebaar. De Paaskaars is bij uitstek teken van 
licht en leven, sterker dan duisternis en dood, een teken van geloof en hoop 

 
We willen als gemeente, jong en oud(er) zelf een eigen paaskaars maken. Nadat 
er eerst kort iets is vertelt over de achtergrond van de paaskaars en verschillende 
symbolen op deze kaars gaan wij aan de slag om hun eigen huis-paaskaars te 
versieren/maken. 
 
De paaskaars is bij uitstek een teken van licht en leven, sterker dan de duisternis 
en de dood, een teken van geloof en hoop Met gekleurde versierwas en 
wasstiften maken we afbeeldingen op een witte kaars. 

 

 

 

Waar: De Delle, Grote zaal 
Tijd: 11.30 uur 
Wanneer: 30 maart 2025 
Informatie en opgave: Helma Holsbrink 

  



Palmpaasontbijt 

 

Traditioneel is het ontbijt op Palmpasen. 

In De Delle staan ’s morgens de tafels al gedekt voor een gezamenlijk ontbijt met, 
natuurlijk, een lekker eitje erbij. Jong en oud schuift gezellig aan. 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 8.45 uur 
Wanneer: 13 april 2025 
Informatie: Diaconie, Bertine Wessels 

 

   



Sporen van Oorlog 

 

In de eerste week van de maand mei worden we vaak bepaald door de sporen 
van de oorlog. Dit jaar is het al weer 80 jaar geleden dat we ons ontdaan hebben 
van de terreur van het Hitler-bewind. Het aantal mensen wat de oorlog bewust 
heeft meegemaakt wordt elk jaar minder. Toch vinden we het belangrijk dat de 
herinneringen aan die tijd niet vergeten worden. Daarom is het ook van groot 
belang dat we blijven zoeken naar sporen uit de oorlog. 

Op deze avond willen we ons richten op die sporen. Er zal op die avond 
gesproken en gezongen worden. 

 

Waar: Kerkzaal 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: 1 mei 2025 
Informatie: JanPieter de Boer 

 

  



Hemelvaartsdag - op de fiets naar Weerselo 

 

Met de kerken van de Kleine Ring hebben we de traditie dat we Hemelvaart 
gezamenlijk vieren in een van de vijf kerken. Dit keer is dat in Weerselo. 

Vanaf tien uur is er ontvangst met koffie, om 10.30 uur begint de dienst. 

Wij willen de traditie weer oppakken gezamenlijk op de fiets naar Weerselo te 
gaan. Ga je mee, geef je dan even op! 

 

Voor meer informatie zie de Ringsproak, de Gemeentebrief of de App ‘Kerk 
Tubbergen’. 

 

Waar: Dienst in Weerselo 
Tijd: 10.00 uur ontvangst, 10.30 uur begin dienst 
Fietsschema 
 

• Bruinehaar (Kerk) 

• Geesteren (PLUS) 

• Tubbergen (De Delle) 

• Fleringen (bij het café) 
Wanneer: 29 mei 2025 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 

 

 

 

  



Heilig (v)uurtje 
 
Wie wil er niet gezellig bij een knapperend houtvuurtje zitten om elkaar te 
ontmoeten? Zoals elk jaar brandt het Heilig Vuurtje in de zomer weer. 
 

Waar: Koopmanstraat 7, Reutum 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: 4 juli 2025 
Informatie en opgave: Renske van den Berg 

 
 

 
 

  



Running Dinner 
 
Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen 
hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de 
volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant 
kennen. In de Bijbel wist men het al: aan tafel, daar komen de gesprekken op 
gang. 
 
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en 
hoofdgerecht eet je bij iemand thuis en beide gerechten op een ander adres.Het 
is een leuke gelegenheid om andere gemeenteleden te leren kennen, daarom 
starten we wel gezamenlijk bij de kerk en zullen we gezamenlijk eindigen voor 
het toetje in De Delle. 
 

Waar: Bij verschillende gemeenteleden, toetje in De Delle 
Tijd: 18.00 - 21.30 uur 
Wanneer: Zaterdag 6 september 2025 
Informatie en opgave: Renske, Helma, Hilde, JanPieter 

 

 
  



Gemeente-uitje 

 
Ook dit jaar wordt er weer een reisje georganiseerd voor diegenen onder ons die 
zich op een of andere manier verbonden voelen met onze kerk. Het reisje vindt 
plaats op donderdag 11 september 2025. 
 
Voor meer informatie zie de Ringsproak, de Gemeentebrief 
of de App ‘Kerk Tubbergen’. 
 

 

  



Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 

 
JanPieter de Boer 
Voorzitter werkgroep 

 
ds. Lisette van Buuren 
 predikant@kerktubbergen.nl 
 
Bertine Wessels-Kobes 
 diaconie@kerktubbergen.nl 
 
Helma Holsbrink-Procee 
 jeugdwerk@kerktubbergen.nl 
 
Hilde Luft-Feijer 
 
Jutta Spijkers-Hagedoorn 
 scriba@kerktubbergen.nl 
 
Renske van den Berg 

mailto:scriba@pkn-tubbergen.nl

