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Activiteitenprogramma PG Tubbergen 
seizoen 2026 



Voorwoord 

 

Op 4 januari hebben we elkaar weer begroet met 
mooie woorden en heerlijke snert in kerk en De 
Delle. Dit zijn de locaties waar afgelopen seizoen 
de meeste activiteiten uitgaande van Inspiratie en 
Ontmoeting hebben plaats gevonden. 

Wat hebben we het afgelopen jaar weer veel met elkaar 
gedaan. Er zijn bovendien nieuwe activiteiten bij gekomen. 

 

We willen een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Wekelijks 
zijn er kerkdiensten in Tubbergen en één keer in de maand wordt er ook gekerkt 
in Bruinehaar. Het wordt ook erg gewaardeerd dat de koffie bijna altijd klaar 
staat na de kerkdiensten. Dit is ook een prachtig moment van samenzijn. 

 

Dit jaar is ervoor gekozen om het programmaboekje samen met kerkbalans te 
verspreiden. Zo hopen we nog meer mensen te bereiken en te betrekken bij onze 
activiteiten. 

 

Activiteiten die vorig jaar een succes waren blijven dit jaar ook op het 
programma. Zoals het maandelijkse Aan ‘tafel in De Delle’. Afgelopen jaar was er 
ook veel belangstelling voor lezingen en excursies. Op dat gebied staan er voor 
dit jaar ook een paar zeer interessante op de agenda. Natuurlijk gaan we ook 
weer met elkaar het veld in! 

 

Iedereen is welkom om mee te doen. Wij hopen dat wij met deze activiteiten in 
onze gemeente velen kunnen ontmoeten, inspireren en verbinden. 

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 

 

  



Bijbelkring 

De Amerikaanse schrijfster Harper Lee (1926-2016) zei over de Bijbel: 
‘Het (…) is niet het boek dat voor u denkt, maar het boek dat u aan het denken 
zet.’ Dit doen we in de Bijbelkring. 

We lezen een bepaald gedeelte of over een bepaald thema. Wat willen de 
auteurs namens God zeggen in hun tijd en omstandigheden en wat zegt dit ons in 
deze tijd? 

U/jij bent van harte welkom om mee te doen. Opgave hoeft niet maar wordt op 
prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Wanneer: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 14 april, 6 oktober en 

3 november 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

  



De rijkdom van twee vrouwengroepen 
 
In de Protestantse Gemeente Tubbergen hebben we twee vrouwengroepen. 
Veel hebben ze gemeen, maar beiden ook wel heel anders. Onderling is er een 
grote verbondenheid bij de dames van 60+. Samen vieren ze het Kerst- en 
Paasfeest. De dames van Manderveen komen dan ook naar Tubbergen. 
Maar verder hebben ze beiden ook weer hun eigen karakter. 
 
In Manderveen bij ‘Weest Getrouw’ begint de middag getrouw met het lezen van 
een stukje uit de Bijbel en het samen zingen van een lied. De middag wordt altijd 
afgesloten met het Onze Vader. Daar tussen is het altijd erg gezellig met 
koffiedrinken; sjoelen; kletsen of een quiz doen. Eén keer per jaar gaan ze uit 
eten. 
 
In Tubbergen wordt bij de koffie vaak een spreker uitgenodigd. Verder doet men 
één keer een uitje en bezoekt men ook een museum in de buurt. 
 
Al met al, een en al gezelligheid in Manderveen en Tubbergen! 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
Vrouwengroep Manderveen 

Waar: bij iemand thuis 
Wanneer: 3e dinsdag van de maand 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Informatie en opgave: Janna Toenhake 

 
Vrouwengroep Tubbergen 

Waar: Consistorie 
Wanneer: 1e donderdagavond van de maand 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur 
Informatie en opgave: Anne Piet 



Vrouwengroepen 

Paasbijeenkomst 

Waar: De Delle 
Tijd: 14.00 uur 
Wanneer: Donderdag 26 maart 2026 
Informatie en opgave: Ans Klingeman (voor eigen leden) 

 

Kerstbroodmaaltijd 

Waar: De Delle 
Tijd: 18.00 uur 
Wanneer: Vrijdag 18 december 2026 
Informatie en opgave: Ans Klingeman (voor iedereen toegankelijk) 

 
Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk Tubbergen’. 

 
 
 

  



VOOR JONG … EN OUDER 

Kinderen en jongeren nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente. We 
hebben voor hen dan ook een eigen programma met activiteiten om vertrouwd 
te raken met de Bijbelverhalen en het kerkelijk leven. En natuurlijk kan dat alleen 
in een goede, veilige en gezellige sfeer. 

 

Kerk op z’n Kop 

 

Een keer per maand is er een ‘Dan-komen-we-allemaal’- zondag. In de regel is dit 
de eerste zondag van de maand, maar vanwege de vakantie kan dit soms wat 
afwijken. Op deze zondag is er oppas voor de allerkleinsten en hebben we voor 
de kinderen van de basisschool ‘Kerk op z’n Kop’. Een uur lang gaan we op een 
leuke en leerzame manier met een thema aan de slag. Iedereen is welkom! 

 

 

 

  



Op Stap 

 

Iedere zondag is er iemand aanwezig om de kinderen van 0-12 jaar op te vangen. 
Voor allerkleinsten is dit gedurende de gehele dienst, voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd is er ‘Op stap’. We gaan er tijdens de dienst even tussenuit om 
met een Bijbelverhaal aan de slag te gaan. Zo zijn we gedurende het jaar 
onderweg langs verschillende verhalen uit de Bijbel. 

 

On Track… 

 

Het komende jaar pakken we ‘On track’ weer op en plannen we een paar keer 
een leuke activiteit voor een bepaalde leeftijdsgroep. Samen naar de ijsbaan, 
samen een actief spel, een escaperoom of ….? Er kan van alles! 
 
Heb je ideeën, neem contact op met onze jeugdouderling Helma Holsbrink en we 
kijken samen naar een datum en wat er mogelijk is! 
 
Via de Gemeentebrief, de App 'Kerk Tubbergen', de mail en WhatsApp wordt over 
activiteiten gecommuniceerd. 

  



‘Nieuwe jaar..., Snertontmoeting…’ 

 
Het is zo langzamerhand een traditie aan het worden. Op 4 januari begonnen we 
het nieuwe jaar met een snertdienst. Om 10.00 uur stond voor iedereen de koffie 
klaar en werden we om 11.00 uur begroet door de ouderling van dienst in onze 
heerlijk verwarmde kerk. Lisette zorgde voor een inhoudelijke hap aan mooie 
woorden. 
 
In De Delle werden we rijk gevuld met snert. Daarbij passeerden de foto’s van 
afgelopen jaren van de gehouden activiteiten de revue. We konden terugkijken 
op een boordevol jaar met activiteiten voor iedereen en hopen dat we op deze 
voet door zullen gaan in 2026. 
 

Waar: De Delle, grote zaal en in de kerk 
Tijd: 11.00 uur 
Wanneer: 4 januari 2026 

 
 
  



De Delle Pubquiz voor de Kleine Ring 

 

De commissie Inspiratie en Ontmoeting organiseert weer een gezellige Pubquiz-
avond voor onze gemeente en de andere gemeenten uit de Kleine Ring. 

 

Verwacht een avond vol plezier, verrassende vragen en gezonde strijdlust. 
Vorm een team van maximaal 5 personen - of geef je individueel op en sluit ter 
plekke aan bij een team. 
Dus... trommel de kerkenraad, leiding van ‘Op Stap…’/’Kerk op z’n Kop,’ de 
schoffelploeg, of… op en doe mee! 

Wie weet gaat jullie team dit jaar met de wisselbeker naar huis! 

 

Deelname, koffie en thee zijn gratis, overige drankjes voor eigen rekening. 

Aanmelden kan t/m vrijdag 23 januari 2026. 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: Vrijdag 30 januari 2026 
Informatie en opgave: Jutta Spijkers 

 

 

 
 



Aan tafel in De Delle 

 
Op zoek naar een leuke afsluiting van de week of een 
gezellig begin van het weekend? Kom dan eens eten 
in de Delle. 
Er wordt telkens gekookt door vrijwilligers. We starten 
om 17.30 uur met een drankje en om 18.00 uur staat het eten klaar. 
Wil je een keer mee-eten, geef je dan op bij onderstaande contactpersonen. 
Om de kosten te dekken vragen we een vergoeding van €2,50, per persoon. 
De drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 18.00 - ca. 20.00/20.30 uur 
Wanneer: 20 februari, 20 maart, 17 april, 16 oktober en 

20 november 
Kosten: €2,50 
Informatie en opgave: Charlotte Prins, Christien Plegt en Bertine Wessels 

 

 

  



Thema-avond verzetsman Johannes Post en Nieuwlande tijdens WOII 

 

Er wordt een lezing gehouden over een Drents dorp, Nieuwlande (tussen 
Hoogeveen en Coevorden), dat in zijn geheel de eervolle Israëlische Yad Vashem 
onderscheiding kreeg uitgereikt. 

Tijdens de TweedeWereldoorlog had dit dorp dat zweeg, een befaamde 
verzetsman opgeleverd, Johannes Post (1906-1944), die aan vele Joodse mensen 
en anderen, een onderduikadres wist te leveren. 

Iemand uit Nieuwlande en verbonden aan het daar gevestigde museum De 
Duikelaar, zal ons het nodige kunnen vertellen over die veelbewogen periode. 

Zo zullen we nader kennismaken met Johannes Post. Hij overleefde de oorlog zelf 
niet. 

 

Waar: Kerkzaal Tubbergen 
Tijd: 20.30 uur 
Wanneer: Woensdag 11 maart 2026 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

  



Project - Op weg naar Pasen 

 
Dit is een creatief project: een viertal avonden mogen we ons uiten in verf. 
 
We gaan schilderen over het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus, 
schilderen wat Pasen voor ons betekent. 
 
De schilderijen komen vervolgens in de kerk te hangen. 
 
Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk Tubbergen’. 
 

Waar: De Delle 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Wanneer: 2, 10, 16 en 24 maart 2026 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palmpaasontbijt 

 

Traditioneel is het ontbijt op Palmpasen. 

In De Delle staan ’s morgens de tafels al gedekt voor een gezamenlijk ontbijt met, 
natuurlijk, een lekker eitje erbij. Jong en oud schuift gezellig aan. 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 8.45 uur 
Wanneer: 29 maart 2026 
Informatie: Diaconie, Bertine Wessels 

 

 

  



The Passion 

 

Het muziekevent The Passion dat op Witte Donderdag 2 april 2026 plaatsvindt in 
het Drentse dorp Dwingeloo in de gemeente Westerveld, is diezelfde avond live 
te volgen via een groot scherm bij ons in De Delle. 

Je bent van harte welkom om samen met gemeenteleden en andere belang-
stellenden mee te kijken. De grote zaal van De Delle is na de dienst vanaf 
ongeveer 20.00 uur open voor koffie of thee. Om ongeveer 20.30 uur start The 
Passion. 

Na The Passion kunnen we nog even napraten onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

 

Waar: De Delle 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: Donderdag 2 april 2026 
Informatie: Helma Holsbrink 

 

  



Excursie - In de voetsporen van Johannes Post te Nieuwlande 

 

In aansluiting op de lezing, over verzetsman Johannes Post en Nieuwlande tijdens 
de tweede wereldoorlog, op biddag willen we met geïnteresseerden een bezoek 
brengen aan het Drentse dorp Nieuwlande. 
 
Rond 10.00 uur bezoeken we de voormalige Gereformeerde Kerk waar onder de 
kansel een schuilplaats voor onderduikers was; ook werd er een illegaal blaadje 
De Duikelaar gedrukt. 
 
Onderweg naar het nabij gelegen Onderduikersmuseum, waar ons koffie/thee en 
cake wachten, staan we stil bij het verzetsmonument en we zien de oorkonde 
verbonden aan de Yad Vashem onderscheiding. 
 
In het museum kunnen we daarna de expositieruimtes alle aandacht geven. Ook 
is er een korte video over de familie van verzetsleider Johannes Post. 
 
We hebben gedacht, dat het fijn zou zijn, dat een ieder zelf brood meeneemt. De 
organisatiezorgt voor koffie en thee. Bij mooi weer wordt dit een picknick en 
anders nuttigen wij het ergens binnen. 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 26 april. 
 

Waar: Vertrek vanaf De Delle 
Tijd: 9.00 uur 
Wanneer: Zaterdag 2 mei 2026 
Kosten: €10,00 per persoon 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

  



Hemelvaartsdag - op de fiets naar Ootmarsum 

 

Met de kerken van de Kleine Ring hebben we de traditie dat we Hemelvaart 
gezamenlijk vieren in één van de vijf kerken. Dit keer is dat in Ootmarsum. 

 

Om 9.30 uur vertrekken we vanaf De Delle, zodat we rond 10.00 uur tijdens de 
koffie kunnen binnen vallen, om 10.30 uur begint de dienst. 

Fiets jij ook mee, geef je dan even op! Natuurlijk ben je ook vrij om op eigen 
gelegenheid naar Ootmarsum te komen. 

 

Voor meer informatie zie de Ringsproak, de Gemeentebrief of de App ‘Kerk 
Tubbergen’. 

 

Waar: Dienst in Ootmarsum 
Tijd: 10.00 uur ontvangst, 10.30 uur begin dienst 
Wanneer: Donderdag 14 mei 2026 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 

 

  



Wandelen in binnen- en buitenland 

 

Al vele jaren wandelen we gezamenlijk in Twente. Dit jaar trekken we ook de 
grens over en gaan het gebied tussen Dinkel en Vegte achter Lage verkennen. 
Andere jaren waren de wandelingen rond de zes km. Dit jaar is de wandeling in 
Duitsland ongeveer 13 km, maar voor diegenen die dit te ver vinden, komt er ook 
een variant van 6 km. 

 

Genieten van de orchideeën 

Vorig jaar hebben we een prachtige wandeling gemaakt rond de Paardeslenke. 
Toen is er geopperd om hier terug te komen wanneer de orchideeën in bloei 
staan. Ja, wat kunnen de dalen van de beken dan ook mooi zijn. 

Op zaterdag 30 mei hopen we weer het mooiste te beleven in Noord-Oost 
Twente. De tocht zal 
ongeveer 6 km zijn en zorg 
ervoor dat je passend 
schoeisel meeneemt. 

 

Praktische informatie: Vanaf 
De Delle rijden we met eigen 
auto’s naar de parkeerplaats 
bij de brandtoren. 

 

Waar: Vertrek vanaf De Delle 
Wanneer: Zaterdag 30 mei 2026 
Tijd: 9.30 uur 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 

  



Openluchtdienst Bruinehaar 
 
Op zondag 14 juni is er om 10.00 uur dienst aan de Gravenlandweg 25 in 
Bruinehaar. Deze zondag is er GEEN dienst in Tubbergen. De dienst in 
Bruinehaar is te volgen via Kerkdienstgemist. 
 
Meer informatie volgt in de Ringsproak, de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk 
Tubbergen’. 
 

Waar: Gravenlandweg 25 
Wanneer: 14 juni 2026 
Tijd: 10.00 uur 
Informatie en opgave: Hilde Luft, Helma Holsbrink 

 

 
 
  



BBQ 

 
Elk jaar wordt ‘Aan tafel in De Delle’ afgesloten met een barbecue. 
Het is een soort inluiden van de vakantie met een ieder die zich maar op de één 
of andere manier verbonden voelt met de Kerk en De Delle. 
 
Ook voor de kinderen zorgen we voor iets speciaals op het vuur. 
 
De drankjes zijn voor eigen rekening en wat je als bijdrage wilt doen voor de BBQ 
laten we graag aan jou over. 
 

Waar: Achter en naast De Delle 
Tijd: 18.00 uur 
Wanneer: Vrijdag 19 juni 2026 
Informatie en opgave: Charlotte Prins, Christien Plegt en Bertine Wessels 

 

 

  



Picknick 

 
Na de dienst in Tubbergen gaan we bij mooi weer samen picknicken. 
Op de grond op een kleedje of zittend op een klapstoel. 
Iedereen neemt iets mee en samen eten we in de buitenlucht. 
 
Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk Tubbergen’. 
 

Waar: In de buitenlucht 
Tijd: 12.00 - 14.00 uur 
Wanneer: zondag 12 juli 
Informatie en opgave: Jutta Spijkers en Bertine Wessels 

 

 

  



Heilig (v)uurtje 
 
Al jaren komen we in de periode van de zomervakantie een keer bij elkaar 
rondom een vuurtje, deze activiteit noemen we het heilig (v)uurtje. 
 
Ook in 2026 willen we het vuurtje weer aansteken, de datum en plaats zijn nog 
niet bekend. Maar ook deze zomer brandt het heilig vuurtje weer. 
 
Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk Tubbergen’. 
 

Waar: Buiten bij De Delle 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: datum volgt 
Informatie en opgave: Renske van den Berg 

 
 
 
 

 

  



Startzondag in Tubbergen 
 
Op zondag 13 september begint voor de Kleine Ring een nieuw kerkelijk 
jaar. Dat vieren we samen met een startzondag. 

Dit jaar is de Startzondag in Tubbergen. 

 

Meer informatie volgt in de Ringsproak, de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk 
Tubbergen’. 

 
  



Gemeente-uitje 

 
Ook dit jaar wordt er weer een reisje georganiseerd voor diegenen onder ons die 
zich op een of andere manier verbonden voelen met onze kerk. Het reisje vindt 
plaats op donderdag 10 september 2026. 
 
Meer informatie volgt in de Ringsproak, de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk  
Tubbergen’. 

 

  



Running Dinner 
 
Bij een Running Dinner gaat men letterlijk bij elkaar aan tafel. Mensen stellen 
hun huis open voor gasten, anderen zijn gast aan tafel. De ene gang hier, de 
volgende daar. Zo leer je elkaar tijdens de maaltijd van een heel andere kant 
kennen. 
 
We gaan in groepjes (maximaal 6 personen) bij elkaar thuis eten. Het voor- en 
hoofdgerecht eet je bij iemand thuis en beide gerechten op een ander adres. Het 
is een leuke gelegenheid om andere gemeenteleden te leren kennen, daarom 
starten we wel gezamenlijk bij de kerk en zullen we gezamenlijk eindigen voor 
het toetje in De Delle. 
 

Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en in de app ‘Kerk Tubbergen’. 

 

Waar: Bij verschillende gemeenteleden, toetje in De Delle 
Tijd: 18.00 - 21.30 uur 
Wanneer: Zaterdag 26 september 2026 
Informatie en opgave: Helma Holsbrink, Hilde Luft 

 
 

  



Wandelen in binnen- en buitenland 

 

Wandelen tussen Dinkel en Vegte in Duitsland 

De tweede wandeling brengt ons iets verder net over de grens achter Lage. Op 
zaterdag 10 oktober gaan we het gebied verkennen tussen Dinkel en Vegte. Zo 
dichtbij, maar bij velen hier niet bekend. 

Zo is het dorp Lage al een verhaal apart. Willy neemt jullie tijdens de korte tocht 
mee in de geschiedenis van dit dorp, wat nauwe banden had met Nederland en 
Twickel. 

Met de lange tocht passeren we de Dinkel die we later nog weer gaan volgen 
terug naar de auto’s. De Vecht stroomt hier ook en was vroeger een belangrijke 
grensrivier tussen het bisdom van Utrecht en Munster. Vele burchten zijn er dan 
ook gebouwd om de gebieden te verdedigen. Wist jij dat het paleis op de Dam 
gebouwd is van zandstenen die over de Vecht naar Amsterdam vervoerd zijn? 

De afgesloten rivierarmen vormen een prachtig decors voor flora en fauna. 

Praktische informatie: Vanaf De Delle rijden we met eigen auto’s naar de parkeerplaats 
bij de sportvelden in Lage. 

 

Waar: Vertrek vanaf De Delle 
Wanneer: Zaterdag 10 oktober 2026 
Tijd: 9.00 uur (13 km); 11.00 uur (5 km) 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 

  



Lezing Bert Broeksma - Protestantse gemeente Tubbergen & De Fundatie 

 

Wisten jullie dat de Protestantse kerk in Tubbergen onlosmakelijk verbonden is 
met de Fundatie der hervormden en dat onze kerk niet voor niets aan de 
Hattinkstraat staat?  

Zonder de Fundatie was de kans groot geweest dat er nu geen Protestantse kerk 
in Tubbergen meer was geweest. 

Hoe is het in de Franse tijd onder Lodewijk Napoleon met het teruggeven van de 
grote kerk aan de Katholieken gegaan en hoe is onze Waterstaatskerk toen tot 
stand gekomen? 

Welke invloed heeft de Reformatie op Tubbergen gehad? Het is dan ook wel heel 
interessant waarom in NO-Twente zoveel mensen Rome trouw bleven. 

In het jaar 2027 hoopt historicus Albert Broeksma de archieven van onze kerk en 
‘De Fundatie’ in te duiken om onder andere op deze vragen een antwoord te 
vinden. 

Bert is voordat hij naar Almelo verhuisde, jaren lid van onze gemeente geweest 
en was docent. 

De historie van onze kerk is zo rijk en in de archieven zijn zoveel wetenswaardig-
heden te vinden waar wij vaak geen weet van hebben! 

Ben jij ook benieuwd naar wat Bert Broeksma allemaal te vertellen heeft? 

Kom dan op die avond naar de kerk aan de Hattinkstraat! 

 

Waar: Kerkzaal Tubbergen 
Tijd: 19.30 uur 
Wanneer: Dinsdag 20 oktober 2026 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

  



Oogstschikking 
 

In oktober/november maken we onder leiding van Hilde een mooie 
bloemschikking met als thema oogst, de rijkdom van de aarde.  

Met deze schikking drukken we onze dankbaarheid uit voor alles wat het land en 
de tuin ons dit jaar hebben geschonken. De kleuren, vormen en geuren 
herinneren ons eraan hoe rijk de oogst is - en dat er genoeg is om te delen. 
 

We gaan samen aan de slag en maken er iets moois van. Iedereen zal met een 
mooie oogstschikking naar huis gaan. 

Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en via de App ‘Kerk Tubbergen’. 
 

Waar: Bruinehaar 
Tijd: tijd volgt 
Wanneer: 
Kosten: 

oktober/november 2026 (datum volgt) 
€35,00 

Informatie: Hilde Luft 

 

  



Vrijwilligersavond 

 

Kerken zijn plekken waar naast de taken van dominees, organisten en kosters 
heel veel verstouwd wordt door vrijwilligers. 

 

Ook onze Kerk en De Delle worden in stand gehouden door een team van 
ongeveer 150 vrijwilligers. Hier kunnen we met elkaar erg trots op zijn.  

We willen een ‘dankjewelavond’ houden in De Delle. Een gezellige avond voor 
iedereen die, op wat voor manier dan ook, actief betrokken is bij het werk van 
onze gemeente. 

Kom jij ook? 

 

Waar: De Delle, grote zaal 
Tijd: 20.00 uur 
Wanneer: Vrijdag 13 november 2026 
Informatie en opgave: Kerkvoogdij 

 

  



Gedenken op de begraafplaatsen, ‘Herdenken in het licht’ 

 

Sinds 2021 komen we op Eeuwigheidszondag ook bij elkaar op de 
begraafplaatsen, in Bruinehaar aan de Striepeweg en in Tubbergen aan de 
Hardenbergerweg, om een moment stil te staan bij de mensen die niet meer 
onder ons zijn. De begraafplaatsen worden mooi verlicht met kaarsen. 

We gaan samen gedenken, herinneringen delen, want na het verlies van een 
naaste lijkt de wereld stil te staan. Een periode van verdriet en rouw volgt. 
Iedereen ervaart dat op zijn eigen manier, maar het gemis is er en zal er altijd 
zijn. We staan samen stil bij hen die ons ontvallen zijn. 

Er is een korte meditatie, waarna iedereen een kaarsje krijgt om die bij een graf 
te plaatsen. Ook zal er een aparte plek worden ingericht om hen te gedenken die 
elders begraven of gecremeerd zijn. Na afloop is er koffie/thee en is er 
gelegenheid om na te praten. 

U bent allen van harte welkom, neem gerust familie, vrienden of anderen die 
geïnteresseerd zijn mee. Om 17.00 uur ontvangen wij u graag bij de ingang van 
de begraafplaatsen. 

 

Waar: Begraafplaatsen Tubbergen en Bruinehaar 
Tijd: 17.00 uur 
Wanneer: 22 november 2026 
Informatie: Hilde Luft, Henk Wessels 

 

  



Levende Adventskalender 
 
Een adventskalender is een aftelkalender. Iedere dag mag er een deurtje op een 
bord worden open gezet of een hokje open gekrast en komt er iets tevoorschijn. 
 
Bij een levende kalender gaat er even een echte deur open om iets van kerst te 
delen. In de vorm van een verhaal of gedicht, liederen, kerstgroepen, wat dan 
ook. Dat is de verrassing van de ontmoeting. 
 

Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en in de app ‘Kerk Tubbergen’. 

 

Waar: Bij mensen thuis 
Tijd: 19.00 - 19.30 uur 
Wanneer: di. 1, wo. 9, do. 17 en ma. 21 december 
Informatie en opgave: ds. Lisette van Buuren 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



Klunch 

 

Dit jaar even geen snert, maar gezellig een K(erk)lunch. 

In het nieuwe jaar 2027 hopen we elkaar ook weer te begroeten in De Delle en 
de Kerk. 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar, om 11.00 uur gaan we met elkaar naar de 
dienst in de Kerk. 

Wij hopen daarna om 12.00 uur met elkaar te lunchen in De Delle. Heb jij je op 
die zondag in het nieuwe jaar verslapen of ben je normaal op de zondag laat? 
Dan kun je om 12.00 uur nog gezellig aanschuiven! 

Dus kom je? In verband met de voorbereidingen is opgave gewenst! 

 

Meer informatie volgt in de Gemeentebrief en in de app ‘Kerk Tubbergen’. 

 

Waar: De Delle, grote zaal en in de kerk 
Wanneer: 3 januari 2027 
Tijd: 12.00 uur 
Informatie en opgave: JanPieter de Boer 

 
  



Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 

 
ds. Lisette van Buuren 
 06 - 21 89 63 91 
 predikant@kerktubbergen.nl 
 
Bertine Wessels-Kobes 
 bwesselskobes@gmail.com 
 
Helma Holsbrink-Procee 
 jeugdwerk@kerktubbergen.nl 
 
Hilde Luft-Feijer 
 hildefeijer@gmail.com 
 
JanPieter de Boer 
 jpdeboer1962@gmail.com 
 
Jutta Spijkers-Hagedoorn 
 scriba@kerktubbergen.nl 
 
Renske van den Berg 
 renske@rvdberg.eu 
 
 

mailto:scriba@pkn-tubbergen.nl

